Kompeniejs nr.1 2024
Dinsdag 2 januari

Proosten op het nieuwe jaar

2 Januari was voor De Kompeniej weer de 1ste dag in het nieuwe jaar. En
natuurlijk moesten we hier even op proosten. Zonder alcohol natuurlijk. Er
waren ook nog lekkere wafels voor bij de koffie. Dus het nieuwe jaar begint
goed voor De Kompenie;j.

Groetjes en de beste wensen van iedereen van De Kompeniej.Truus janssen

Maandag 8 januari

Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag vielen dit jaar
op een maandag. Dus waren we gesloten. Maar
daar kwam nu ook nog maandag 8 januari bij
omdat daags tevoren het Prinsenbal in de
Torrekoel was geweest en hier dus nog flink
gepoetst werd. Drie maandagen achter elkaar gesloten
was erg lang en zodoende konden we op 8 januari
terecht in de Blokhut van de KJEM. De KIEM had
gezorgd dat het er lekker warm was en de tafels klaar gezet. Vanuit de Torrekoel
hadden we alles mee wat nodig was om te drinken, te eten en de spellen. We
hadden een goed uitzicht over het voetbalveld. José en Maries hadden thuis gekookt
en hoefden het eten maar te verwarmen. Alles was goed geregeld en voor herhaling
vatbaar mocht het nodig zijn. KJIEM : dank jullie wel. Truus janssen

Koos Sturme overleden
Op 10 december 2023 kregen we het bericht dat Koos was opgenomen in het ziekenhuis, vanwege een

—L herseninfarct. Ze werd geopereerd en knapte weer op. Op 10 januari 2024 verhuisde ze
naar Hof te Berkel, waarna het al snel niet goed met haar ging en ze op 21 januari kwam te
overlijden. Koos was één van de eerste deelnemers. Vanaf het begin van de Kompeniej
kwam ze op dinsdag en vrijdag en toen er ook op maandag Kompeniej was, was ze ook
erbij. Koos was een graag geziene gast, liet zelden verstek gaan en iedereen kende haar
ook. In het begin kwam ze met haar eigen witte autootje en toen later de Wensbus in
Kronenberg kwam, maakte ze hier al snel gebruik van. Op de Kompeniej was altijd alles
goed wat we deden, ze genoot van uitstapjes en vooral ook van het eten. Rummikub
spelen deed ze graag. De ritjes met de Wensbus vond ze zo fijn. De chauffeur bracht haar
soms als laatste thuis via een omweg zoals via de "Brook", waar haar ouderlijk huis was of
via de Blaktdijk, daar genoot ze van. Zoals ze ook genoot van de mensen, die langs haar
huis op de Meerweg kwamen wandelen of fietsen en naar haar zwaaiden, als ze in haar
stoel bij het raam, of bij mooi weer buiten op haar rollator, zat. Koos was ruim 97 jaar, de
oudste inwoner van Kronenberg en had graag 100 jaar willen worden......We zullen haar
missen
Namens de Kompeniej Koos bedankt voor de gezelligheid. Truus Janssen




Dinsdag 6 februari knutselen met groep 5 en 6 van deKroevert

We hebben de hele morgen met groep 5 en 6 carnavals
ver5|er|ngen gemaakt We hebben met de jeugd een

: gezellige morgen gehad en de
jeugd had weer iets leuks
gemaakt om mee naar huis te
nemen.

CARNAVAL 2024

Op vrijdag 9 februari hebben we ’s morgens, deelnemers en vrijwilligers, met alle

prinsen van de Kronenberg carnaval gevierd.

We begonnen de morgen met koffie en thee met een heerlijk
stukje vlaai. ledereen kreeg een ‘alaaf’- ketting om. Toen we
allemaal voorzien waren en genoten hadden gingen we naar de
gymzaal waar we van de muziek en de voordrachten genoten
hebben. We hebben hartelijk gelachen met Tonia en Marie
oftewel Sonja en Mariet. Wat gebeurde er vroeger toch niet
allemaal met de schollek van 6s Moeke....!! De tekst vinden

jullie nog eens achterin dit Kompeniejs.

De mannen -W, P en de 4 J’s - gaven ook een leuke
voordracht DE ZWEMLES. Na wat polonaises was het
inmiddels dicht bij 12.00 uur en waren in de 1le en 2e
Kamer en in de foyer de tafels gedekt. Daar hebben we
met z’n allen ,ruim 50 personen, heerlijk gegeten.
Goed gevulde tomaten/bonensoep, twee soorten

kunnen terugkijken op een zeer geslaagde
morgen. Met dank aan alle vrijwilligers die flink hebben gewerkt om het voor
iedereen gezellig te maken. We kregen van de carnavalsvereniging een leuke
attentie: een pitjes houder in carnavalssfeer met het logo van de Kroeénekraan
en Pieélhaas.




De schollek van 6s Moeke.

Over de schort van ons moeder
wil ik jullie iets vertellen.

Hij is heel simpel, maar is meer
dan heel veel dure bontvellen.

De schort van ons moeder
die was van katoen.

Die droeg ze alle dagen.
Zo was ze in haar doen.

Ons moeder droeg een schort.
Een bonte door de week,

een witte voor de zondag.

Die dan heel deftig leek.

Ik zie de schort van ons moeder,
met brood er tegenaan.

Daar tikte ze een kruisje tegen
anders kon ze niet snijden gaan.

De schort van ons moeder

daar kroop ik heel graag onder.
Als ik verlegen was,

of bang voor bliksem en donder.

Onder de schort van ons moeder,

maar dat werd ons verzwegen,

zat ieder jaar een kindje.

Die zorgen hebben wij niet meegekregen.

Dit was weer de eerste Kompeniejs van 2024, op naar nr 2. Kopij is welkom bij:: vanheugten01@planet.nl.

Ons moeder heeft op haar schort

al heel wat luiers gespeld.

De ene kleine was nog niet droog

of van de andere was ze al weer uitgeteld.

Met de schort van ons moeder
onderaan, de rechtse tip,

poetste ze onze oren

of veegde de kruimels van onze lip.

De schort van ons moeder

was altijd bij de hand.

We veegden er zelfs de snotneus mee af.
We waren vaste klant.

In de schort van ons moeder,
dat heb ik nog niet verteld.
werden de aardappels geschild
en de spruiten gepeld.

Als de schort van ons moeder
versleten was tot op de draad,
was die als stof- of schoteldoek
nog steeds heel wat waard.

Onder de schort van ons moeder
zaten niet de duurste kleren,

maar klopte er een héél groot hart
waar wij nog veel van kunnen leren.

Onder de schort van ons moeder,
daar kruip ik niet meer onder.

Ik ben niet meer verlegen

of bang voor bliksem en donder.

Onder de schort van ons moeder,

daar zat een heel goed mens.

Die ons heeft gevormd zoals we zijn,

want dat was immers haar grootste wens.

Als ik denk aan de schort van ons moeder
en wat ze er allemaal mee deed,

dan kom ik tot de conclusie

dat dit liefde heet.



